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UNIFIL Vereniging

www.unifilvereniging.nl   
info@unifilvereniging.nl

Sociale media NUV 
facebook.com/UnifilVereniging
facebook.com/ned.unifil.vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 
1999 opgericht en is in principe alleen vóór 
Unifillers, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun 
familieleden. De NUV heeft zich voor de periode 
2016-2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een 
groot goed ervaren en is de basis van onze 
vereniging. De NUV ondersteunt dit door 
ontmoetingsmomenten te organiseren of 
te ondersteunen met faciliteiten. SHARING 
MOMENTS! Lid zijn van onze vereniging moet 
voelen als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 
en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt 
de onderlinge band en heeft een duidelijke en 
positieve uitstraling naar onze omgeving. Het 
draagt bij aan de herkenning en erkenning van 
UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL veteranen. 
Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote 
landelijke reünie georganiseerd.

Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de kaart te 
houden en te bewaren voor de toekomst. De 
NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de 
missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede 
contacten en samenwerking met de pers/media, 
Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanteriebataljon 
RI JWF, organisaties voor veteranen en 
bijv. militaire musea zijn essentieel. Het 
verenigingsblad Dubbel Vier verschijnt eens 
per drie maanden en wordt breed gelezen! De 
vereniging heeft een eigen website en is actief op 
sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, 
veteranendagen en veteranen in het algemeen 
dragen bij aan verbondenheid. Er is een factsheet 
ontwikkeld met achtergrond en informatie over 
de missie. De ambitie is om in de komende jaren 
te zorgen voor een database met gegevens, 
feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten, 
foto’s van posten en materieel en mensen, etc.

Belangenbehartiging 
Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, 
informeert de NUV instanties zoals Defensie, 

de IGK (tevens belast met veteranenzaken), de 
defensieombudsman, politici, organisaties voor 
veteranen etc. en stelt als dat nodig is de specifie-
ke omstandigheden van onze veteranen aan de 
orde. We willen luisteren naar dat wat er leeft en 
goede, functionele contacten hebben met onze 
leden en alle betrokkenen. In de komende vijf jaar 
wil de NUV uitgroeien tot DE belangenbehartiger 
van én voor alle Unifillers.

Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkheden op 
voor de belangen van Unifillers. Daarbij streven 
wij naar herkenning, erkenning en waardering. 
Periodiek overleg vindt plaats met het Ministerie 
van Defensie, de Politiek, RI JWF, het Veteranen 
Platform (VP), het Veteraneninstituut (VI), De 
Basis, gelijkgestemde veteranenorganisaties, het 
VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie, etc.

Herdenken 
De negen oud collega’s, wier namen op het UNI-
FIL monument in Havelte staan, hebben tijdens 
onze missie het hoogste offer gebracht, hun 
leven. Unifillers hebben daar het diepste respect 
voor. Zij en hun families/nabestaanden verdienen 
voor altijd ons respect en onze aandacht. Nabe-
staanden worden meer betrokken bij activiteiten. 
Wij geven zichtbaar blijk van respect door bij de 
jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam, Loenen 
en bij het Monument te Havelte als eenheid of 
delegatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots en 
representatief! Unifillers worden in toenemende 
mate gevraagd om te fungeren als erewacht bij 
een uitvaart met veteranen-eer van een overle-
den Unifiller. 

Ondersteuning 
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent 
een nuldelijnsondersteuning component. Het 
VP is opgedragen de nuldelijnsondersteuning 
uit te voeren en voor de toekomst te veranke-
ren. Nuldelijnsondersteuning is steun dichtbij, 
Unifillers die dus andere Unifillers helpen. Op de 
website en in de Dubbel Vier staat een overzicht 
van de landelijke dekking van onze nuldelijnson-
dersteuners. 

Ereleden NUV
Louis Verhoeven 2013
Berry Diestelhof  2016
Hans van Lent      2016

Lid van verdienste NUV
René Vroomman   2017
Henk Schoenmakers  2019

Bestuursleden NUV
Voorzitter (a.i.):  Sjak Neelen
voorzitter@unifilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten
secretaris@unifilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie: 
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16, 6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205

Lid bestuur (Merchandising en activiteiten):
Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
Tel. 0575-520435

Lid bestuur (activiteiten): 
Joop Hoek
activiteiten@unifilvereniging.nl 
Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV
Redactie Dubbel Vier: 
Kees Hendriks
redactie@unifilvereniging.nl
Tel. 06-46555977

Social Media:
Hans van Lent

Adviseur nuldelijnsondersteuning: 
Erik van Till

Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds:
Cees van Ingen

Commissie van Beroep :
Fred Krijnen, Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl 

Webmaster www.unifilvereniging.nl:
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen, 
Bert Lammerts van Bueren
webmaster@unifilvereniging.nl 

Commissie Project:
Rob Deckers

De activiteiten van de NUV worden mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het vfonds.
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Van de voorzitter (a.i.)

Beste Unifiller, geachte lezer,

Is het bestuurswerk leuk vroeg laatst een lid aan mij. Op een enkele azijnpisser na 
op Facebook en in de mailbox na, ja het is leuk. We blijven dit bestuurswerk doen, 
omdat het leuk is. Als het niet meer leuk is, stop ik er mee heb ik het betreffende 
lid gemeld.  Wat is er dan zo leuk was de tweede vraag? Het respect wat wij als 
Nederlandse UNFIL Vereniging oogsten zowel binnen als buiten de vereniging. 
Als voorbeeld noemde ik hem 4 mei in Loenen. Op die dag ontving het UNIFIL-
peloton, dat werd afgemarcheerd naar de graven, een eregroet van Henk Jonkman 
en Ralph Emmel. Zij hadden net ten overstaan van alle aanwezigen een krans 
gelegd aan het monument in Loenen. Datzelfde gebeurde nog een keer toen we 
Moos Raaijmakers op 5 mei in Wageningen voorbij marcheerden. Je krijgt daar 
kippenvel van. Net zoals van de 120.000 toeschouwers die in Wageningen langs 
de route stonden en luid applaudisseren.  Dat is de kers op de bestuurs-taart. 
Dat is geweldig. En natuurlijk nog vele andere momenten waar je met veteranen 
en andere mensen mee in aanraking komt. Dat is de kerosine waar je motortje 
bestuurswerk op draait. Dat geeft energie en blijft de vereniging goed lopen.
Op 10 mei 2019 ontvingen we een telefoontje van de Libanese Ambassadeur 
in Nederland. Hij had onze brief van februari 2019 in behandeling genomen 
en inmiddels antwoord van de autoriteiten in Libanon gekregen. Het positieve 
antwoord zou hij ons per brief mededelen. We gaan aan de slag met de Libanese 
autoriteiten om een bord te plaatsen in voormalige Nederlands UNIFIL-gebied 
waar de Nederlandse posten allemaal op worden vermeld. Een heel mooi resultaat 
in de samenwerking met het land wat ons zo dierbaar is, in een heel korte tijd.
Op 1 april is de kaartverkoop in de ticketshop voor de grote reünie (2.500 man/
vrouw) van 28 september in Breda van start gegaan op de website van de 
Nederlandse UNIFIL Vereniging. De eerste twee weken hadden we een aantal 
softwareproblemen die we niet opgelost kregen. Onze webmaster heeft toen 
op verzoek van het bestuur een compleet nieuwe ticketshop gebouwd en 
geïnstalleerd.  Vanaf half april functioneert deze naar tevredenheid en zijn er al een  
600 toegangskaarten voor de reünie verkocht.

De oude en nieuwe NUV-leden krijgen de afgesproken ledenkorting. Het plan 
om in aanloop naar de reünie nieuwe leden te werven, begint zijn vruchten af te 
werpen. In de afgelopen periode steeg het leden aantal van 1.330 (31-12-2018) 
naar 1.420 op 20 mei 2019. We hadden in april 2019 nog een keer 100 extra DV 
besteld van de maart-editie, waarin informatie over reünie staat, voor toezending 
aan de nieuwe leden omdat de extra DV, die waren besteld in maart 2019, al op 
waren. Van deze extra oplage zijn er weer 60 naar nieuwe leden verzonden en 
we zitten nu te wachten op de extra bestelde DV van deze editie die u nu leest. 
Opvallend is dat er zich veel nieuwe leden aanmelden uit de uitzendjaren 1979-
1980.

In het voorjaar tot aan de Veteranendag staat de agenda van het bestuur en haar 
leden boordevol met activiteiten voor leden en niet-leden om acte de présence 
te geven. We zijn deze periode gestart met de ALV in de Harskamp op 6 april om 
rekening en verantwoording af te leggen aan de leden. Daarna hebben we het 
NATRES-museum bezocht in de Harskamp en achter in een YA 328 nog een rondrit 
gemaakt over het kazerneterrein. De adviescommissie (6 personen) gaat in juni 
2019 met elkaar aan tafel om over de eerste plannen te brainstormen.

We waren ook in de gelegenheid om de herdenking in Tyne (Libanon) Amsterdam, 
Loenen en Havelte bij te wonen. Bij het defilé in Wageningen hielden we het 
droog, en de motortoertocht was een leuke dag met schitterend weer. Ook de 
wandelaars (UMG) hebben al vele kilometers afgelegd met een uitstekend humeur 

Lees verder op pagina 4 >>
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Oplage 1.450 stuks

Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@unifilvereniging.nl

Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven per mail  
aan: penningmeester@unifilvereniging.nl
of per post aan:
Ledenadministratie NUV
S. Neelen
Ericalaan 16, 6086 CV  NEER

Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging 
en adverteer in de Dubbel Vier. De 
Dubbel Vier wordt niet alleen thuis door 
de leden van de vereniging gelezen, 
maar is steeds meer te vinden in 
openbare en veteranengelegenheden. 
Dat maakt het nemen van een 
advertentie des te interessant voor 
u/uw bedrijf. Laat u informeren 
over de mogelijkheden redactie@
unifilvereniging.nl en 
penningmeester@unifilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen 
en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij 
het aanleveren van foto’s: graag in 
voldoende formaat in verband met de 
drukkwaliteit. 
De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of om 
er veranderingen in aan te brengen.

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 
noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 
bestuur weer te geven.

Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan 
met bronvermelding en toezending 
van een exemplaar aan adres van de 
secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan 
vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 3-2019 is 
17 augustus 2019
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en prima weersomstandigheden. De Vierdaagse 2019 nadert 
met rasse schreden.

We kijken met zijn allen uit naar de Veteranendag in 
Den Haag op zaterdag 29 juni 2019. Berry zal ons in zijn 
merchandise stand verwelkomen, waar de bestelde 
consumptiebonnen op ons liggen te wachten. Bij Joop Hoek, 
onze S3, kwamen tot 14 mei al 220 aanmeldingen via het 
Veteranen Instituut (VI) binnen van UNIFIL-ers die er bij willen 
zijn. Wellicht heeft het geholpen dat we weer vroegtijdig in 
de pen zijn geklommen om wereldkundig te maken dat de 
inschrijftermijn voor deelname aan de Veteranendag bij het 
VI op 1 mei is gesloten.

Je kunt nu nog wel deelnemen aan de Veteranendag maar 
je kunt geen consumptiebonnen en lunchpakket meer 
bestellen. Daarvan is de VI-deadline verstreken.

Voor alles waar je naartoe wil gaan en bonnen/treinkaarten 
beschikbaar worden gesteld, geldt de gouden vuistregel dat 
je je vroegtijdig moet opgeven! Waar je dat kunt doen, kun je 
in op de NUV-website in de nieuwsagenda teruglezen.

Wat het bestuurswerk ook leuk maakt zijn de talloze 
contacten die we onderhouden op het bestuurlijke maar ook 
op het persoonlijke vlak. Als voorzitter a.i. ontmoet je (bijna) 
alle mensen waar we als vereniging contact mee hebben, 
of ze zoeken nu voor het eerst contact om welke reden dan 
ook. Contacten met leden, leden die een probleem hebben, 
bestuur, Veteranen Platvorm, Wendy (VI), Laura (Vfonds), 
Lydia (Monuta), 44e Painfbatt, de Libanese Ambassadeur en 
nog een niet nader genoemd aantal mensen en organisaties. 
Ieder met zijn eigen aandachtspunten en invalshoek naar 
veteranen en onze vereniging toe.

En er zijn nog diversen mensen en organisaties die we de 
komende tijd gaan spreken. Waaronder de adviescommissie 
en de commissie Warchild.

Bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. Dat is erg 
leuk.

Met blauwe groet
Sjak Neelen, voorzitter a.i.
Nederlandse UNIFIL Vereniging

Leesvoer 

Neem eens een kijkje op de webshop van onze vereniging. Er worden verschillende boeken aangeboden. Deze drie 
beschrijven Libanon vanuit diverse invalshoeken. Leuke tip voor de aankomende zomer. Voor op je bivak in Spanje, Italië of 
andere vakantiebestemming!
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In het kader van 40 jaar Unifil, een artikel van Kapitein B.S. Schutte uit de Dubbel van maart 1980. Afzwaaiers, let op!
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Overdenking Monument 44 
Painfbat RI JWF, 4 mei 2019
Geachte nabestaanden, veteranen, genodigden, vrouwen 
en mannen van 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment 
Infanterie Johan Willem Friso. Goed dat u vanavond 
aanwezig bent, bij deze jaarlijkse herdenking op de Johannes 
Postkazerne.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen – 
burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden 
of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

We kijken dit jaar terug op vierenzeventig jaar bevrijding, 
vierenzeventig jaren waarin Nederland vrij van vreemde 
overheersers en knechtschap is gebleven. Vierenzeventig 
jaren van vrijheid is niet alle landen gegund geweest, en 
daar waar vrede, vrijheid en veiligheid vertrapt werden of op 
het spel stonden, werden en worden sinds 1945 wereldwijd 
Nederlandse militairen ingezet om de omstandigheden 
ten gunste te keren. Niet al die militairen konden veilig 
terugkeren in de warme kring van familie en vrienden. Op de 
monumenten achter mij staan, in brons gegoten en in steen 
uitgebeiteld, de namen van 86 omgekomen militairen. Zij 
ontvielen u, zij ontvielen ons, zij ontvielen Nederland, bij hun 
inzet voor een betere wereld.

Hen vandaag hier herdenken is niet alleen een plicht, het 
is ook een voorrecht dat mensen in een vrije samenleving 
hebben. Het voorrecht in vrijheid te mogen herdenken 
geeft ruimte om de herinnering aan de gevallenen levend 
te houden. We nemen de tijd om ze te herinneren zoals ze 
waren; geen rangen en registratienummers maar als zonen, 
broers, vrienden, sobats, buddies en kameraden; mensen met 
een niet alleen een achternaam maar ook met een voornaam. 
Mensen met een gezicht, mensen met een stem, mensen die 
we herinneren om wie ze waren.

Door te herdenken en te herinneren, in stilte, onderhouden 
en versterken we de band met ons verleden, en bouwen een 
verwachting voor de toekomst.

Een toekomst in vrede.

Wiebe Arts
Humanistisch Raadsman
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Foto's Herman Boon van de herdenking in Havelte op 4 mei 2019 om 20:00 uur op de Johannes Post Kazerne.
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Galerij der Eenjarigen

Er zijn meerdere Libanonveteranen die twee, drie of zelfs een enkeling met meer 
(zeven) rotaties in Libanon hebben gedraaid en ieder heeft zijn reden gehad om 
nog één of meerdere rotaties naar Libanon te doen of juist niet. 

Ook in deze editie wil ik aandacht schenken aan de personen die in de “Galerij 
der eenjarigen” uit de Dubbel Vier van 09 maart 1980. Bij het verschijnen van dit 
blad heb ik negen personen kunnen traceren, deels via de Nederlandse Unifil 
Vereniging en deels via andere kanalen.

Waren zij beroeps of waren er onder hen ook dienstplichtigen? Waarom verbleven 
zij een langere periode, was dit vrijwillig of was men aangewezen? Wat is er van 
hen terecht gekomen en wat voor een rol speelde of speelt Libanon in hun leven? 

“Galerij der eenjarigen”, de naam zoals in de Dubbel Vier van 1980, zal een blauwe 
draad in de komende edities Dubbel Vier worden, voor zover ik personen kan 
achterhalen. Veel leesplezier!

Gerard van Leeuwen

27 februari 1979 – 26 maart 1980
Rob Lucas is in 1977 van de KMS af gekomen als 
beroepssergeant. 

heftiger was dan dat men in Nederland oorspronkelijk 
verwacht had en stonden de opvolgers niet te trappelen om 
uitgezonden te worden naar Libanon.

De indrukken die Libanon heeft achtergelaten bij Rob zijn, 
de grote verslagenheid bij het overlijden van zijn collega 
Kees van Rijn, verbindingsdienst, die door een ongeluk om 
het leven is gekomen en ook de beschietingen met name 
in het eerste half jaar, mortieren en de super Sherman, maar 
ook incidenteel geweervuur. (De beschietingen op het 
Nederlandse Bataljon, met name het eerste half jaar, zijn 
destijds niet altijd erkend!) Anderzijds is de grote onderlinge 
kameraadschap bijgebleven en de post transporten van en 
naar Beiroet en Tel-Aviv.

Natuurlijk waren er mindere en zware momenten maar 
toch heeft Rob altijd met een positief gevoel teruggedacht 
aan die tijd. Na Libanon is Rob nog uitgezonden geweest 
met de MFO naar de Sinaï, twee keer Bosnië, en drie keer 
Afghanistan. In Libanon heeft Rob, als jong onderofficier, met 
name geleerd hoe het niet moet en hoe het wel kan.
Na 40 jaar bij Defensie bij diverse onderdelen gewerkt te 
hebben is Rob in 2016 met FLO gegaan en werkt nog twee a 
drie dagen per week als adviseur bij TNO.

Een anekdote die Rob nog kwijt wil;
Ik stond toevallig op een post waar een TOW op affuit stond. 
Deze stond gericht op een mortieropstelling van Haddad. 

Rob zou samen met een collega, als kader mee gaan met 
een geneeskundige eenheid om voor één jaar uitgezonden 
worden naar Namibië ter ondersteuning van de waarnemers 
die de verkiezingen in Namibië moesten monitoren. Samen 
met zijn collega zou hij de postroute opzetten en een HF-
verbinding met Nederland realiseren. Het formele verzoek 
voor deze uitzending naar Namibië bleef uit en tevens 
was het besluit gevallen om een infanteriebataljon naar 
Libanon te sturen. Al het ondersteunende personeel dat was 
bestemd voor Namibië en bruikbaar was voor Libanon, werd 
overgeheveld van Assen naar Zuidlaren. 

Zo werd voor Rob een missie van één jaar naar Namibië 
een missie van één jaar naar Libanon. Rob is met de 
kwartiermakers op 27 februari 1979 naar Libanon vertrokken 
met het idee om voor één jaar uitgezonden te worden. Pas 
na een aantal maanden werd besloten de uitzendingen een 
half jaar te laten duren. Echter om te voorkomen dat het hele 
bataljon en ondersteunende eenheden in één keer gewisseld 
zou worden, werd besloten telkens ongeveer één derde deel 
van de eenheden te laten roteren. Gezien de wensen van 
Rob, om na zijn uitzending naar Libanon in het buitenland 
gestationeerd te worden en de wensen van Defensie, meer 
tijd te krijgen voor het zoeken naar aflossing voor Rob in 
Libanon, is zijn periode in Libanon één jaar gebleven.

Gedurende het eerste half jaar van de uitzending van 
DUTCHBATT in Libanon zag Defensie in dat de uitzending 
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Om wat voor een reden dan ook begon men vanuit de 
mortieropstelling te schieten op het dorp achter de post. 
Op het verzoek te mogen vuren op de mortieropstelling 
kreeg de schutter negatief als respons. Ondanks dat het er 
best heftig aan toe ging en een schot met de TOW de actie 
zeker zou hebben beëindigd wist de schutter en iedereen 
eromheen de discipline te bewaren en schoot niet. Een 
dienstplichtige .... Die waren goed als het erop aan kwam!!!!
Dat heb ik in Libanon vaker meegemaakt.
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4 mei Loenen en Havelte
Een Dag met Dhr. van Rijn en zijn schoondochter.

Al enig jaren vind ik het een eer om op 4 mei met Dhr. van 
Rhijn (90) deze dag te mogen beleven. Dhr. van Rijn is de 
vader van een van onze Unifillers die in Libanon is overleden. 
We werden ontvangen door Hans van Lent en vele andere 
Unifillers met koffie. Daarna gingen we met 10 man in DT 
de kransen bij de omgekomen collega's en de onbekende 
soldaat leggen. Dit is elk jaar weer een emotioneel moment, 
zeker voor Dhr. van Rijn en zijn schoondochter.  Om 13.30 uur 
begon de officiële herdenking, waar onze Minister v Defensie 
mevr. Bijleveld een toespraak hield.

Na afloop van haar toespraak werden er kransen gelegd door 
vertegenwoordigers van Defensie en diverse verenigingen 
van oud-strijders. De NUV mocht namens het Veteranen 
Platform ook een krans leggen. Unifillers Henk Jonkman en 
Ralph Emmel hadden de eer dit te mogen doen. 

Hierna direct naar Havelte gereden, waar we werden 
ontvangen door onze secretaris Verdi van Hilten en de 
BC met zijn staf. Gezamenlijk met andere genodigden en 
Unifillers die in Havelte aanwezig waren, hebben we genoten 
van een goede blauwe hap.
Om 19.30 uur werden we afgemarcheerd door de adjudant 
b.d. Erdwin Vaassen naar het monument waar om 19.45 
uur de plechtigheid begon. De Unifillers Henk Jonkman en 
Henk Schoenmakers hielden er de Dodenwacht. Ondanks 
een koude straffe wind was het een mooie ceremonie en 
om 20.00 uur werd er 2 min stilte gehouden, waarbij onze 

gedachten waren bij iedereen die ons zijn ontvallen.

Na een warme kop koffie weer terug naar Katwijk aan Zee 
gereden en Dhr. v Rijn weer thuis afgezet en afscheid van 
hem genomen, en net als voorafgaande jaren met elkaar 
afgesproken: tot volgend jaar. Ik kijk ernaar uit. 

Johan Moerman. 
Tekst en foto’s
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Wageningen 5 mei. Een sfeerimpressie.

Foto’s Cees van Ingen
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In de vorige Dubbel Vier konden 
we kennis maken met Wim, oud 
paost-ganger, en zijn vrouw Cecile. 
Wandelen met een dikke W! In deze 
editie lezen wij het vervolg van 
hun wandelbelevenissen en krijgen 
hierdoor een mooie indruk van ons 
Libanon heden ten dage.

De volgende dagen verlopen allemaal 
een beetje hetzelfde. We lopen elke 
dag zo’n 8-9 uur, ontmoeten veel 
mensen, worden overal uitgenodigd 
voor thee en koffie. Lopen door de vele 
verschillende dorpen en slapen bij de 
lokale bevolking. Waarbij ons het grote 
verschil opvalt tussen Christelijke en 
Islamitische dorpen. Het type huizen 
en boerderijen. De aanwezigheid van 
terrasjes en winkels waar we wel of 
geen biertje kunnen drinken. 

Tijdens deze dagen lopen we o.a. door 
het Nationaal park waar de Cedars Of 
the Lord staan. Een prachtig mooi bos 
met cedars, allemaal ruim 1500 jaar 
oud. Groeien zo’n 3 a 4 cm per jaar. Zeer 

indrukwekkend bezoek aan dit park 
gebracht. 

Na dit park lopen we drie dagen door 
de Cadisha valley. Zonder meer de 
mooiste vallei in Libanon. Prachtig 
begroeide wanden met veel bloemen 
en bomen. Veel vogels en ander leven. 
Werkelijk heel erg mooi. Ook bezoeken 
we hier het Gibran museum. Een 
plaatselijke kunstenaar die het grootste 
deel van zijn leven in Frankrijk en de 
VS heeft gewoond waarvandaan hij 
na zelfmoord te hebben gepleegd is 
overgebracht naar zijn geboorteplaats 
in deze vallei en waar toen dit museum 
is gebouwd.

Na het Nationaal park met de Cedars 
en de Cadisha Valley stijgen we in 
twee dagen naar het hoogste punt van 
Libanon, Qurnat as Sawadā op 3088 
meter hoogte. Hier hebben we aan 
twee kanten een prachtig uitzicht met 
aan westzijde de Middellandse zee en 
aan oostzijde de beroemde Bekaa Vallei. 
Een prachtige vallei die ligt ingeklemd 

tussen het Libanon gebergte en het 
Anti Libanon gebergte.
In de vallei worden veel druiven geteeld 
waarvan o.a. heerlijke Libanese wijn 
wordt gemaakt. De wijn is vergelijkbaar 
met de Bordeauxwijnen uit Frankrijk. 
Ook in de vallei een van de grootste 
Syrische vluchtelingenkampen van 
Libanon. Hier praten we met een 
plaatselijke burgemeester over 
de problemen die de Libanezen 
ondervinden van de bewoners van 
deze kampen. Zal hierover niet te veel 
uitweiden, maar de problemen zijn zeer 
groot. 

Er zijn zo’n 4 miljoen Libanezen in 
Libanon, daar bovenop zo’n 1.8 miljoen 
vluchtelingen uit Syrië, ja kan je 
voorstellen dat dit een zware belasting 
is voor het land en zijn bevolking. 
Wisten jullie overigens dat er meer 
Libanezen buiten Libanon wonen dan 
in het land zelf? Er leven ongeveer 6 
miljoen Libanezen buiten hun land, 
waarvan in Brazilië en Canada de 
meesten zijn gevestigd. Hierna gaan we 

Wim de Kwant en zijn partner Cecile 
trekken de wandelschoenen aan. En hoe!
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richting Jezzine voor het laatst deel van 
de reis.

Naarmate we meer naar het zuiden 
zie we toch wel een grote verandering 
plaatsvinden in het landschap. Waar 
het in het noorden veel groener is en 
meer bomen te zien zijn is het in het 
Zuiden toch een stuk droger en warmer. 
De temperatuur loopt elke dag op naar 
37-43 graden. Wel heel erg warm om 
te lopen, maar we gaan stug door. Ook 
in het noorden konden we de dag in 
dag uit eten van de vruchten die aan de 
bomen groeiden, de hele dag aten we 
kersen, pruimen, perziken en ga maar 
door. Iets wat we nu niet meer tegen 
kwamen. Wel ook hier de bronnen 
waaruit we zonder probleem konden 
drinken. 

Tijdens de gehele reis hoefden we ons 
geen zorgen te maken over drinkwater. 
Geen moment zijn we ziek geweest of 
last van darmen gehad. We zijn wel met 
name met geitenkaas erg voorzichtig 
geweest dit te eten. Hierin kunnen 

bacteriën zitten waarvan wij, komend 
uit onze schone omgeving in Europa, 
erg ziek kunnen worden. Langzaam 
maar zeker komt toch het einde van 
deze prachtige wandelreis in zicht, nog 
twee dagen te gaan. We praten veel 
over de afgelopen weken, waarin we 
zeer veel mensen hebben ontmoet 
en hiermee leuke, gezellige avonden 
gehad. 

We praten veel over de vier 
verschillende gidsen die ons tijdens 
deze tocht hebben begeleid, en ervoor 
hebben gezorgd dat we elke avond 
op ons overnachtingsadres kwamen. 
De verschillende families waar we 
hebben overnacht etc. etc. Na de 
laatste dag brengt een taxi ons naar 
het Hamra hotel in Beirut waar we nog 
5 dagen blijven om toch wel wat uit 
te rusten, wat kleine musea bezoeken 
en genieten van alles wat deze mooie 
veelzijdige stad te bieden heeft. Met 
name de wijk Geitawi in het oostelijk 
stadsdeel en Hamra in het westen ons 
uitermate goed zijn bevallen. 

8 Juli vliegen we weer naar Amsterdam. 
Onze omgeving verklaarden ons 
voor gek toen wij hen vertelden van 
ons plan bijna 4 weken in Libanon te 
gaan wandelen, gevaarlijk, onveilig en 
onverstandig dit te gaan doen waren 
de meest gehoorde opmerkingen van 
hen. Na thuiskomst de foto’s te hebben 
laten zien moesten zij toegeven dat 
het tegenovergestelde waar is. Wij 
hebben tijdens deze reis geen enkel 
moment een gevoel van onveiligheid 
ervaren. Natuurlijk is er veel militair 
verkeer op de wegen zichtbaar, zeker 
in het noorden aan de grens met Syrië. 
Maar ook dat hebben wij niet als een 
probleem ervaren. 

Wij hebben een fantastische vakantie 
gehad die wij eenieder kunnen 
aanbevelen.

Wim de Kwant.
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Beste Blauwe Baret,
U bent inmiddels aardig opgeschoten met het lezen van 
de Dubbel vier. Als het goed is bent u nu op bladzijde 
14 aanbeland. Of iets daarvoor of aansluitend. Een soort 
Libanese aanpak, het zou kunnen dat….maar druk maken we 
ons er niet over. 

En dat proef je toch ook een beetje terug in de reisverslagen 
van Wim en Cecile en de veteranen met stichting weerzien in 
Libanon. In grote lijnen toch wel de Libanon-way-of-life die 
wordt beschreven. Lukt het vandaag niet dan wel morgen. 
Overigens geldt dat niet voor de redactie! Het blijft een leuke 
klus die om erbij te doen, naast de eigen werkzaamheden 
op de ambulance of voor de klas. Maar het kost toch wel een 
uurtje of wat. Hoort u mij klagen? Maar een welgemeend 
neen is mijn antwoord. Want het is gewoon hartstikke leuk 
om te doen. Ik heb niet alle kennis in huis maar met jullie 
bijdrages en de ondersteuning van de dames van Editoo en 
de eigen baretten lukt het vaak best wel. Zo, en nu weer rap 
verder lezen! 

Wat hebben de motormuizen voor ons in petto? Was het een 
leuke trip en hebben zij hun colors nog weten te behouden? 
Hoe is de heren tijdens oefening Blauw koord vergaan? 
Haalden zij de eindstreep of liggen zij aan het zuurstof bij te 
komen? Ik weet het maar verklap nog niets. Dan had ik nog 

beloofd een artikel van Arnon Grunberg te plaatsen. Maar 
door jullie eigen bijdrages vervalt dit artikel. Kwestie van 
prioriteit en beschikbaarheid!  

Ik wens jullie tot slot een fijne vakantie en hoop dat we 
in grote getalen afmarcheren naar onze reünie op 28 
september. Tot dan en doe voorzichtig onderweg naar jullie 
vakantieadres!
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Libanon april /mei 2019, 
een reis met de stichting Weerzien met Libanon
Samen met mijn echtgenote en een groep van 32 veteranen, sommigen met partner of kind en anderen alleen, zijn 
wij elf dagen in Libanon geweest met het team van WML (Weerzien met Libanon). Het is een zeer mooie, enerverende, 
spannende, dierbare en vermoeiende reis geweest. Ik had het niet willen missen!

Aankomst donderdag 25 april 2019 in Beirut. 
Op het vliegveld werkt het niet zoals op Schiphol. Efteling 
taferelen maar uiteindelijk werden we hartelijk ontvangen 
door onze reisleider Chris en aansluitend een chaotische 
rit door Beirut. Met een grote bus door hele kleine en zeer 
drukke straatjes. Het verkeer is daar absoluut niet zoals hier 
in Europa en het lijkt wel of eenieder met een telefoon in de 
hand moet rijden. Het Commodore Hotel in een klein straatje 
en wat doet de bus dan, gewoon een kruispunt in de buurt 
blokkeren en niemand neemt daar aanstoot aan.

Vrijdag de 26ste. 
Een dagje met officiële herdenkingen en de toerist 
uithangen. Bij het Franse Monument ‘’ La Résidence des 
Pins ‘’ werden de Franse para’s herdacht die bij een aanslag 
om het leven zijn gekomen, daarna bij het US Monument ‘’ 
They Came in Peace ‘’ hetzelfde gedaan in de Amerikaanse 
Ambassade voor de US-slachtoffers. De US-ambassadrice 
was aanwezig en hield een mooie toespraak. Het terrein 
van de ambassade binnenkomen was een uitdaging, niets 
werd getolereerd en zelfs Jan zijn rolstoel werd vervangen. 
Fotograferen was absoluut niet toegestaan, er mochten een 
paar foto’s gemaakt worden met een telefoon door security. 

Daarna zaken gezien als toerist in het gebied ten noorden 
van Beirut. Voor meer details zou ik willen adviseren naar de 
WML-site te gaan om het gehele reisprogramma te lezen. 
Een zeer intensief programma waar wel vanaf geweken zou 
kunnen worden afhankelijk van de plaatselijke situatie. In 
de middag zijn we naar het zuiden afgereisd, naar Tyre waar 
we rest van het verblijf verbleven in het Platinum Hotel, 
tegenover Tyre Barracks. Vandaar uit hebben we zo veel als 
mogelijk alle posten bezocht van de medereizigers en dat 
viel niet altijd mee. 

Gelauwerde woorden: ‘’ Niets is wat het lijkt in Libanon ‘’.
Libanezen zijn schatten van mensen en als je zegt dat je 
Unifiller bent geweest gaan alle deuren open, krijg je te eten, 
drink je thee en als nodig ook hun huis en laatste cent. De 
Nederlandse aanpak wordt nog steeds zeer gewaardeerd. Bij 
Abu Antar (huis achter 7.1A) kwamen we binnen met ± 45 
mensen en voordat je het weet staan er 45 plastic stoelen en 
heeft iedereen thee of koffie. Abu Antar was degene die sgt 
Ph de Koning heeft bijgestaan in zijn laatste minuten nadat 
hij als bijrijder in een YA328 op een AT-mijn was gereden. 
Met wat oude foto’s in de hand kom je een heel eind en men 
herkent vaak de personen van ±40jaar geleden. Kinderen 
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zijn blij met een button, kettinkje, oorbel, bellenblaas koker. 
Ouderen met bloemenzaadjes of bloembollen, onderzetters 
met tulpen en al dat soort klein gerei. Het was een feestje 
elke keer weer om dat uitdelen te mogen doen.

Het is er (nog steeds) een rommeltje, iedereen gooit alles 
op straat en uit het raam. Afval wordt weinig opgehaald 
en wordt overal verbrand, het verkeer is een chaos. 
Verkeersregels zullen er wel zijn maar daar heb ik niets van 
gemerkt. Zonder te kijken de weg opdraaien is ''normaal'', 
maar dat heeft met de filosofie te maken van de Libanees. 
Wie is hij om bv tegen een ander aan te rijden, de Libanees 
heeft respect voor de medemens en heeft/ geeft geen 
oordeel. Je brengt geen schade aan, je rijdt tegen niemand 
anders aan. Dat accepteren zij, eenieder mag fouten maken 
en rijden er dan omheen met kabaal van de claxon en met 
wat handgebaren.

Dutchbat voormalige gebied.
In het voormalige Dutchbat gebied is nog steeds vaak 
hommeles. Het ene dorp is Hezbollah (gele vlag) en het 
volgende dorp is Amal (groene vlag). In tijden van vrede zijn 
ze het niet eens met elkaar en als het buurland vervelend 
gaat doen gaan ze weer samenwerken. 

Het voormalige Haddad gebied, de Bovenposten dus, is vrij 
van Haddad milities (DFF) en volledig in handen van de LAF 

(Libanese Armed Forces). Tot aan de grens met Israel, the 
Blue Line. Vrij reizen is af te raden onder Tyre, je hebt overal 
toestemming voor nodig en zonder een netwerk kom je 
nergens in het zuiden. Vanaf Tyre naar het noorden is het oké, 
maar het zuiden zeker niet.

Op 7.1 zit het Libanese leger en je mag er absoluut niet 
fotograferen (geen enkele Libanese post overigens), 7.2 is er 
niet meer, er staan 2 villa's op die plaats, 7.3 en 7.5 zijn huizen 
met veel nieuwbouw eromheen, 7.6 is weg. 7.1A is weg 
maar aan de andere kant staat een enorm UN-kamp. Voor de 
voormalige DFF-post (naast 7.1A) staat aan de kust een groot 
hotel.

7.17 is nog herkenbaar maar wordt binnenkort gesloopt, 
7.4 alles weg en onherkenbaar voor mij. Shariff was een 
alleenstaand huis met zwembad en is nu een drukke straat 
geworden met aaneengesloten bebouwing en nog steeds 
een café/restaurant met zwembad. Daar tegenover post 7.18, 
eveneens aaneengesloten huizen en bijna onherkenbaar. 
Straatje naar 7.22 is er nog maar de post niet meer.

Ik kon in Haris Dutch HQ herkennen en het WZZ-huis, 
verder niets (MP-house, Bevo bunker, HerstelPel, etc etc). 
Naquoura HQ is 10x zo groot geworden en tussen 7.4 en 
7.3 (de Waddi) ligt een (weliswaar smalle) asfaltweg waar de 
bus overheen kon rijden. Overal staan huizen, vaak als casco 
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(niet afgebouwd). Dan is het geld op. Villa's vaak, huizen als 
kastelen soms.

In post 7.8 zitten Syrische vluchtelingen, daar hebben we een 
korte en plechtige herdenking gehouden. Overigens hebben 
we op alle plaatsen waar collega- Unifillers zijn omgekomen 
een plechtige herdenking gehouden en zijn de omgekomen 
collega’s herdacht. Op 7.9 (staat leeg) met een prachtig 
uitzicht hebben de lunch gebruikt. Yatar, Zibqin, Jibal-al-
Butm, Siddeqin, Haris, Yatar Kafra zijn bezocht. Plaatsen die ik 
ken van de plaatjes en verhalen maar nooit ben geweest in 
1982-1983. Qana Massacre (bombardement door de buren), 
wat een verhaal en triest te zien al die slachtoffers, vaak 
kinderen. Indrukwekkend.

Dodenherdenking op 04 mei in Tyre, 
indrukwekkend. Straat afgezet, veiligheidsmensen met 
zichtbare wapens rondom, vooroefenen met afmars, een 
Libanese militaire band met eenheid, het Wilhelmus en het 
Libanese volkslied, 4 kransen worden gelegd, Veteranen 
straf in de houding en 2min stilte. Generaals en genodigden, 
toespraken van NL Def attaché en div anderen en een 
Libanese medaille, die door Kmar Majoor Maria, Gender 
Advisor Unifil in ontvangst werd genomen, als blijk van 
erkenning voor de door oorlogshandelingen omgekomen 
Sgt Ph de Koning. De Defat (Def attaché) Lkol Carel Gerritsen 
neemt de medaille weer mee naar NL.

Zuid Libanon anno 2019.
Er is veel vooruitgang te zien in de vorm van huizen en 
verbrede wegen, soms met belijning en over de gastvrijheid 

heb ik het reeds gehad maar Libanezen plannen niets want 
de buurman schendt nog dagelijks en vele malen allerlei 
bestanden van VN-resoluties die zijn afgesproken. De UN zal 
daar nog vele jaren (nu al 40) blijven zitten in dat kruitvat.

Ik dank de gehele groep Veteranen met hun aanhang voor de 
dierbare verhalen. Ik dank het team WML voor de geweldige 
begeleiding en logistieke ondersteuning. Er is met iedereen 
rekening gehouden. 

Ik had het niet willen missen.
Libanon, partir c’est mourir un peu, 
Frans van Mourik en echtgenote (7.1E 82-83).
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Oefening Blauwkoord dd 18-04-2019
Woensdag 17 april stond Jos Körner om 16:15 uur bij mij op de oprit. Na het nuttigen van een kopje koffie zijn we naar 
Havelte gereden. Aangekomen op de Johannes Post werden we ontvangen door Herman Boon en Eric van de Wouw. 
We hebben onze spullen gestald op een 4 persoonsslaapkamer en zijn daarna gaan eten.

Na het eten hebben we bij Echo’s nog een koffie en een 
biertje gedaan. Terwijl we daar zaten kwam ook Gerrit 
Jan Oechies uit Schiedam aan. Herman vertelde dat de 
volgende dag er nog een aantal veteranen zouden komen en 
daarmee we met 8 personen zouden zijn om de groepen te 
vergezellen. 

Na het ontbijt de dag erop, zijn we naar de kamer 
teruggegaan en hebben we onze spullen klaar gemaakt voor 
de oefening. Gezien het mooie weer was dat voor mij mijn 
camel bag vol met water en de nodige energie repen voor 
onderweg. Goeie wandelschoenen aan en daarna richting 
de appelplaats. Hier samen met Jos wat rondgekeken, 
voor allebei de eerste keer op de Johannes Post, en even 
stil gestaan bij het monument en de YP. Koffie gedronken 
in de koffiekamer en rond gekeken in de traditiekamer. 
Ondertussen zijn ook Koos Kranenburg en doc Gerard 
Roosendaal gearriveerd.

Om 9:30 uur melden op de appelplaats waar de BA Lambriks 
de groepen bekendmaakten. Door cursussen en ziekte was er 
1 groep minder (5 ipv 6) wat wel weer goed uitkwam met het 
aantal veteranen.
Het groepje stoere veteranen die Blauw koord 2019 begeleid 
hebben.

Om 10:00 uur moesten de groepen (en wij dus ook) naar het 
startpunt.
De groepscommandanten kregen de plaats aangewezen 
waar ze het schuilbivak moesten inrichten met hun groep. 
De veteranen werden verdeeld over de groepen en na de 
kennismaking, inrichten bivak gingen we aan de “wandel”.

Het schuilbivak Het groepje wat ik begeleid heb
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Oefening blauw koord bestaat uit een route langs 12 posten 
waarbij bij iedere post vragen beantwoord moesten worden 
over de geschiedenis van het 44e en of er een fysieke 
inspanning moest worden geleverd.

Voor het groepje van mij en mijzelf was de route als volgt.
1e post was door de afwateringsbuis van 25 meter en daarna 
vragen beantwoorden. Per foutief antwoord moest er een 
oefenhandgranaat worden ingeleverd, de 6 uitgereikte 
granaten bleven in het bezit. Nu gooien naar het doel op 
15 meter. Per treffer kon een letter worden verdiend. Het 
groepje kreeg geen letter en moest daarna het infanterie 
lied leren en zingen. De adjudant die bij dit groepje zat zong 
in kanon het Boreellied erbij wat in goede aarde viel. We 
mochten verder.

De volgende post was de MOR locatie, hier in het donker met 
masker op vragen vinden en deze beantwoorden. Zoals op 
alle posten op de route zijn de vragen goed beantwoord en 
werden de letters verdiend.

Post 3 was de traditiekamer (zie foto van het groepje) 
en vervolgens de stormbaan. Hier geen vragen maar de 
stormbaan lopen, 1 keer zonder en 1 keer met palen en 
zeskantplaat.
   
Van post 4 naar post 5 was de 1e wat langere wandelroute, 
aldaar een touwoversteek droog (met ankeren van het 
touw). Hier een rust ingelast met warm drinken. Vervolgens 
naar post 6 en daar touwklimmen per vraag. Dan met de 
vrachtauto een eindje in de goede richting gebracht en 
vervolgens de volgende “wandeling” naar de natte oversteek.
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Hierna op naar post 8, hier eerst in het schemer klas1 (warm 
eten) gedaan en vervolgens de oefeningen en vragen. En 
dan op naar post 9, hier een ZHKH oefening als de vragen 
fout zouden zijn, maar dat gebeurde niet. Van post 9 naar 
post 10 alwaar de Libanon vragen kwamen. Vervolgens naar 
post 11 alwaar we om 01:30 uur de laatste vragen (ook over 
Unifil) kregen. Van post 9 naar post 11 en vervolgens naar de 
kazerne was in het donker “wandelen” over de tankbaan.

 Onderweg naar de CP (het schuilbivak) ben ik afgeleverd bij 
mijn kamer alwaar ik na een douche (om 02:30 uur) ben gaan 
slapen.

Vanaf het bivak

De borrel

Naar de appelplaats

Vrijdag 19 april om 6:30 uur geklop op de deur, we moeten 
opstaan, om 7:00 uur ontbijten en om 8:00 uur bij het bivak 
zijn.

Daar aangekomen is het schuilbivak opgeruimd en staan 
de deelnemers aangetreden. Joop Hoek (gisteravond ook 
aangekomen) vraagt mij om de deelnemers af te marcheren 
naar het stafgebouw van het 44e en daarna naar de 
appelplaats. 

Een beetje roestig in de commando’s (en gewijzigde 
commando’s) is dat toch wel redelijk gelukt. Aangetreden op 
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Monuta team bijzondere uitvaarten
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.
Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 
terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 
ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 
verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 
die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 
zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

De ingetreden veteranen Uitreiken blauw koord

de appelplaats hebben de veteranen onder het toeziend oog 
van de rest van het 44e de deelnemers hun welverdiende 
blauwe koord uitgereikt. Na het drinken van de borrel en het 
roepen van de bataljonsleus (44e JWF altijd vooraan) kwam 
er een eind aan de oefening.  

De veteranen werden nog uitgenodigd in de koffiekamer 
alwaar onder dankwoorden van de BC en de BA wij wat leuke 
herinneringen mee kregen.

Het was een leuke en voor herhaling vatbare happening 
waarbij ik genoten heb van groepsgevoel, het “thuis” gevoel 
bij het 44e en de inzet van de deelnemers aan oefening 
blauw koord. Ik ben trots om ook deel te mogen uitmaken 
van deze familie.

Ruud Zwiers (postco van 7.17 14-3 t/m 24-9 1979)
Foto’s Herman Boon
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UNIFIL Deelnemende landen

Bijdrage dd 31 mei 2019, UNIFIL’s aanwezigheid bedraagt in 
totaal 10609 peacekeepers, vanuit 42 verschillende landen:
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In aanloop naar de reunie van 
28 september 2019
Van plan naar uitvoering, makkelijker gezegd dan gedaan
Door: Adriënne Huizer

Een plan hebben is één, het uitvoeren is een tweede. Het 
plan is om iedere vijf jaar een UNIFIL-reünie te organiseren, 
maar de uitvoering daarvan is toch iedere keer weer anders. 
Je kunt moeilijk het draaiboek van vijf jaar eerder uit de kast 
halen en zeggen ‘zo gaan we het doen.’

Natuurlijk nemen we elementen mee van de vorige reünie 
mee die goed bevallen zijn. Zoals de slogan ‘Sharing 
Moments’, deze viel in 2014 in hele goede aarde. Daarom is, 
toen het team eenmaal bijeen gesprokkeld was, begonnen 
met brainstormen over een goede slogan. Onder het genot 
van een goede Chinese maaltijd, kwamen we daar nog niet 
een-twee-drie uit. Er werd nog wat heen en weer gemaild 
en uiteindelijk werd, redelijk ondemocratisch maar ook met 
weinig weerstand van de overige leden van het reünieteam, 
de knoop doorgehakt om er ‘Forever Blue’ van te maken, 
want dat is wat we (vooral jullie, ik ben ‘maar’ een nukubu) 
zijn: VN-veteranen, voor de rest van ons leven.

Voor die slogan er was, zijn er al veel werkzaamheden 
verricht. Er moest een team samengesteld worden die de 

reünie vorm zou gaan geven. Daarvoor werd teruggegrepen 
op mensen die de vorige keer bij de organisatie betrokken 
waren, maar er kwamen ook nieuwe gezichten bij. Als ik 
voor mezelf kan spreken, werd ik vorig jaar rondom deze 
tijd gemaild door Sjaak Duine, nadat Verdi van Hilten mij 
gevraagd had of hij contact met me op mocht nemen voor 
de reünie. Mijn vriend is veteraan, zo kwam mij ter ore dat de 
UNIFIL-vereniging iemand zocht die eens door de website 
kon grasduinen en dat durfde ik als afgestudeerd journalist 
wel aan. Van het een kwam het ander toen er nog iemand 
gezocht werd die een beetje handig is op het gebied van 
communicatie toen het reünieteam vorm begon te krijgen. 
Het duurde even voor er een afspraak was: Sjaak woont 
bijna in België, ik bijna in Duitsland. Maar na een paar weken 
mailen en bellen was er toch een afspraak, die uiteindelijk 
nog verzet werd. We kwamen samen met Hans van Lent 
en de zoon van Sjaak samen in het VN-museum achter het 
bedrijf van Hans in Arkel. Daar werd me duidelijk wat de 
bedoeling was: een communicatieplan schrijven. Omdat ik 
zoals gezegd afgestudeerd journalist ben, deed ik dat vooral 
media-gericht. Dus: Hoe kun je de reünie goed in de media 
krijgen? Dat was niet helemaal waar naar gezocht werd. Maar 
met de feedback die ik terug kreeg, kon ik aan de slag om 
er wel een goed plan van te maken, dat we nog steeds als 
houvast gebruiken bij de organisatie van de reünie.

Het gesprek met Sjaak en Hans vond plaats op een warme 
dag in juni 2018, na een rit van Doetinchem naar Arkel (en 
ook weer terug). Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn 
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die gebeld zijn en gelijk ja gezegd hebben om in het team 
plaats te nemen. Na de zomer kwam het hele team voor het 
eerst bij elkaar. Onder het genot van een goede Chinese 
maaltijd stelden we ons eerst aan elkaar voor, zodat iedereen 
een idee had wie wie was en wie wat deed. Daarna gaven 
Hans en Sjaak een presentatie met wat er al gedaan was, wat 
er nog moest gebeuren en voor wanneer alles klaar moest 
zijn. Om te voorkomen dat iedereen lastig gevallen werd met 
mails waar ze niks aan hebben, werd afgesproken te werken 
met vaste contactpersonen binnen het reünie bestuur zodat 
de mailwisselingen tot een minimum beperkt zouden blijven. 
Over dat bestuur gesproken: Er was natuurlijk allang duidelijk 
wie er in plaats zouden nemen, maar het moest nog wel even 
officieel geregeld worden en dus ging het document ter 
ondertekening van hand tot hand zodat de stichting officieel 
opgericht kon worden en we aan de slag konden.

Aan het werk
Na deze eerste bijeenkomst kon iedereen aan de slag met 
zijn eigen werkzaamheden en dat zijn er een heleboel: Er 
moesten sponsoren geregeld worden, zodat de prijs voor 
de toegangskaarten niet te hoog zou worden, de locatie 
moest definitief rond komen, er moest voor stands gezorgd 
worden, maar ook andere werkzaamheden: de site moest in 
gereedheid gebracht worden voor allereerst berichtgeving 
over de reünie, maar ook voor de kaartverkoop die op 1 april 
2019 van start gegaan is, er moest beeldmateriaal komen 
voor de film die vertoond zal gaan worden en last but not 
least: het uitnodigen van de gasten die zullen spreken bij 

de opening. Een officiële uitnodiging kon er richting hen 
natuurlijk nog niet uit, want een jaar voorafgaand aan de 
reünie heb je nog geen programma paraat, zelfs de locatie 
was nog niet officieel rond. Maar je kunt al wel een save 
the date sturen en dat is geen overbodige luxe bij drukke 
mensen als de Minister van Defensie, de ambassadeur van 
Libanon en de commandant der strijdkrachten.

Terwijl ik verder werkte aan de communicatie, stukken 
voor de Dubbel Vier checkte op grammatica en zinsbouw 
en regelmatig met Sjaak aan de telefoon hing over hoe 
dingen aan te pakken of te regelen, deed ieder wat van 
hem of haar verwacht werd. Dat ging bij de een wat beter 
dan bij de ander. Zo blijkt er vanuit Defensie moeite te zijn 
om mee te werken aan de reünie. In 2020 is het 75 jaar 
geleden dat Nederland bevrijd werd, u allen wel bekend, 
en dat zorgt ervoor dat er grote druk ligt op onder andere 
de materialencommissie, maar ook simpelweg op de 
mensen. Het is jammer, maar een voertuig kun je maar één 
keer uitlenen en ook militairen hebben maar twee armen 
en twee benen met tien vingers en tien tenen. Omdat we 
natuurlijk wel graag militair materieel willen hebben, zijn we 
als reünieteam niet bij de pakken neer gaan zitten en is het 
gelukt om toch voertuigen richting Breda te krijgen.

Een ander heikel punt was het binnenhalen van sponsoren. 
Ondanks dat de economie aantrekt, bleek dat toch een heel 
moeilijk verhaal omdat de portemonnees nog niet overal 
open staan. Gelukkig zijn er bedrijven en instanties die gul 
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gegeven hebben, waardoor we het programma van de 
reünie niet aan hebben hoeven passen. Ook noodzakelijk: 
een veiligheidsplan, alleen al vanwege de vergunning die 
aangevraagd moest worden bij de gemeente om de reünie 
(die als evenement te boek staat) te kunnen organiseren. 
Een minuscuul voorbeeld uit het veiligheidsplan waar 
wel rekening mee gehouden moet worden: Er komen 
oude(re) voertuigen te staan, die kunnen lekken dus moet 
er een lekbak onder. Dat dat gewoon een teiltje van een 
huishoudwinkel mag zijn, is verhaal twee maar het moet er 
wel zijn. Maar ook verkeersregelaars zijn daar in opgenomen, 
nooduitgangen en noem maar op. Niet het leukste klusje, 
maar dankzij diverse incidenten in de afgelopen jaren wel 
noodzakelijk.

Dan is er een locatie, loopt de communicatie, is er invulling, 
wordt de site aangepast, maar dan moeten er ook gasten zijn. 
Natuurlijk jullie als Libanongangers, maar ook de belangrijke 
gasten die je al eerder uit moet nodigen dan de ticketshop 
op de site live gaat, want anders loop je het risico dat hun 
agenda al vol is. Ze zijn allereerst benaderd en ondertussen 
zijn de uitnodigingen verstuurd. Gelukkig stromen de 
reacties van de VIP’s langzaam binnen.

Weer overleg
Om elkaar op de hoogte te houden, werd er veel onderling 
gemaild en gebeld, maar af en toe wil je ook weer met 
zijn allen bij elkaar komen om te horen hoever je collega-
organisatoren zijn met hun werkzaamheden, misschien 

kun je elkaar een stapje op weg helpen. En natuurlijk om te 
genieten van die voortreffelijke maaltijden die altijd geregeld 
worden, al besloot een iemand dit keer om zelf een bak 
salade mee te nemen.... Onder het genot van eten stroomde 
de kantine vol en toen iedereen zijn buikje rondgegeten 
had konden alle aanwezigen aangeven wat er goed liep, 
wat er minder ging en hoe het er in zijn algemeenheid voor 
staat. Dankzij de deskundige leiding van Sjaak duren deze 
bijeenkomsten nauwelijks langer dan uur, net lang genoeg 
om tussendoor nog even koffie te drinken.

Na deze bijeenkomst in januari kan iedereen weer met 
frisse moed aan de slag met zijn of haar werkzaamheden. 
Belangrijkste prioriteit is nu dat de website in orde komt 
en dat die langzaamaan klaargemaakt gaat worden om 
de ticketverkoop op te starten, want de shop moet live op 
1 april. Kortom: inrichten en vullen die site. Dit gebeurt 
gelukkig  op tijd waardoor we jullie ook langzaamaan kunnen 
gaan mededelen wat er allemaal te doen is op de dag van 
de reünie. We willen niet alles tegelijk prijsgeven, maar 
langzaam steeds meer. Dit lukt vrij aardig heb ik de indruk.
Natuurlijk moet ook het programma verder afgerond worden. 
De wens was om bij de opening van het programma militaire 
muziek te hebben, dit zal helaas niet gaan lukken. Wel is de 
Nassau Harmonie uit Breda bereid gevonden om tijdens deze 
opening te spelen. Het arrangement voor hen wordt op dit 
moment samengesteld, behalve het ceremoniële deel zullen 
zij ook tijdens een gedeelte van de avond spelen. De rest 
van de muziek zal verzorgd worden door een dj, die op dit 
moment druk bezig is met het samenstellen van de muziek 
voor deze dag. Uiteraard zal de muziek zacht genoeg staan 
om met elkaar te kunnen communiceren.

Het live gaan van de ticketshop in april vergde nog wel wat 
hobbels die we moesten nemen. Er zaten wat fouten in en 
we moesten hard aan de slag om te zorgen dat alles op zijn 
pootjes terecht zou komen. Dit ondanks het testen van de 
omgeving. Voor zover ik het overzien kan is er met iedereen 
persoonlijk contact geweest en is voor iedereen uiteindelijk 
dat geregeld wat geregeld moest worden.

Wanneer ik dit stuk schrijf is het half mei, we hebben nog 
viereneenhalve maand te gaan op weg naar de reünie. Er 
moet nog genoeg gebeuren, maar er is ook al veel geregeld. 
We hebben een mooi programma voor jullie samengesteld, 
maar de nadruk ligt net als vijf jaar geleden op het elkaar 
ontmoeten en verhalen delen. Dankzij de locatie is er voor 
partners en (klein)kinderen die meekomen ook genoeg ander 
vertier en voor de echte diehards zijn er arrangementen 
met de taptoe die in hetzelfde weekend in Ahoy’ gehouden 
wordt, zodat er een mooi militair weekend weg van gemaakt 
kan worden. Wanneer deze Dubbel Vier op de mat valt en 
gelezen wordt is het inmiddels juni en zitten wij vlak voor een 
volgend overleg en is het vanaf dan de puntjes op de i zetten 
en er een hele mooie reünie van maken, veertig jaar nadat de 
eerste militairen uitgezonden werden naar Libanon. 

Ik heb er zin in, ik hoop u ook!
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Motortocht
Foto's door Rob Goddijn
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Warchild
Op zaterdag 25 mei 2019 hebben de commissie leden Warchild elkaar voor de eerste keer ontmoet. Op uitnodiging van 
het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging waren Jan Pieter Stam, Henk Jonkman en Roel Kreijns aanwezig bij 
van der Valk in Houten. Voor een brainstormsessie en een onderzoek wat we voor elkaar kunnen betekenen. Pieter Mielen 
moest bij de eerste bijeenkomst verstek laten gaan.
 
De commissieleden willen fondsen werven voor Warchild die daarmee direct kinderen ondersteunen in de vluchtelingen 
kampen in Libanon. We hebben u daarvan in kennis gesteld in de DV van september en december 2018.
 
Neer, 26 mei 2019
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17 april, regimentsdag van het 44ste in groningen.
Foto’s van Herman Boon



29

Libanon, herinneringen uit een ver verleden (1)

Voorbereidingen
Het 44e Painfbat uit Assen was aangewezen als VN-eenheid 
en zou door Nederland ingezet worden als de Verenigde 
Naties daarom zou vragen. Men ging ervan uit dat dit toch 
niet zou gebeuren, sinds Korea had Nederland ook niet meer 
deelgenomen aan VN-missies. 

Zat je dus bij het 44e Painfbat dan werd je automatisch 
uitge-zonden, al was dit voor veel dienstplichtig militairen 
van deze eenheid eigenlijk nooit de bedoeling geweest. Zij 
waren, vaak op eigen verzoek, bij deze eenheid geplaatst 
omdat dat dicht in de buurt was van hun woonplaats. Het 
bataljon bestond dan ook voor ruim 90% uit noorderlingen. 
Er was in die tijd helemaal geen sprake van dat Nederland 
deel zou nemen aan een of andere missie bij de VN, dus deze 
militairen dachten veilig te zitten. 

Niets was echter minder waar toen de 
VN aan Nederland vroeg een Painfbat 
ter beschikking te stellen voor de 
UNIFIL-vredesmacht. Het overgrote deel 
van de dienstplichtig militairen van 
het 44e Painfbat legden zich neer bij 
deze beslissing en vonden het allemaal 
wel spannend, maar een enkeling 
maakte bezwaar tegen een uitzending. 
Er volgden enkele rechtszaken van 
dienstplichtigen om niet te hoeven 
deelnemen aan deze vredesmissie. Een 
enkeling won zijn rechtszaak, maar 
het me-rendeel diende zich toch te 
melden bij zijn eenheid en werd alsnog 
uitgezonden.

Om in die jaren als vrijwilliger 
uitgezonden te worden diende men 
een bereidheidverklaring in te vullen 
en op te sturen naar Personeelszaken in 
Den Haag. Dit was echter geen garantie 
dat je ook daadwerkelijk uitgezonden 
zou worden, alleen als men jouw 
expertise kon gebruiken, kwam je in 
aanmerking voor uitzending. In die tijd 
deed al gauw de ronde dat je slechts 
voor een paar redenen jezelf opgaf voor 
een vrijwillige uitzending naar Libanon, 
t.w.:

•  Voor de sensatie en spanning
•  Om wat van de wereld te kunnen zien
•  Eindelijk doen waarvoor je opgeleid 
   was
•  Voor de centen
•  Ontvluchten van problemen
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Zo meldde ik mij in januari 1982 bij de 43e A&I-compagnie te Assen, alwaar de 
opleiding voor individuele functies voor UNIFIL gehou-den werd. Wat ik mij nog 
kan herinneren van deze opleiding was dat het zeer in-teressant was. Je werd 
geïnformeerd over de cultuur en de geschiedenis van Libanon en de normen en 
waarden van zijn inwoners. Veel aandacht werd besteed aan de omgangsvormen 
en de leefomstandig-heden van de lokale bevolking. Ook werd er zeer veel 
aandacht besteed aan de oorlog met Israël, wie Haddad was, de situatie in het 
Midden Oosten en welke landen er deelnamen aan deze vredesmissie. Ook was 
er veel aandacht voor de persoonlijke hygiëne en de leefom-standigheden van 
de Nederlanders in de diverse compounds in Zuid Libanon. Natuurlijk werd je 
medisch gekeurd en kreeg je een veelvoud aan inentingen. 

Terugkijkend moet ik toegeven dat we best goed voorbe-reid uitgezonden werden 
naar een voor ons vreemd en onbekend land met een andere cultuur en vooral 
met andere weersomstandigheden dan wij hier in Nederland gewend waren.
Aangezien mijn uitzending in de zomer van 1982 was werd er veel aandacht 
be-steed aan de situatie aldaar bij extreme hitte, want dat het er warm kon 
worden heb ik aan den lijve kunnen ondervinden. Na het inschepingsverlof en 
een korte vakantie werd het dan eindelijk tijd om mij te melden in Assen voor de 
daadwerkelijke uitzending, maar nu eerst een stukje geschiedenis over UNIFIL.

UNIFIL (Libanon)
In 1978, tijdens de Libanese Burgeroorlog, werd het zuiden van Libanon bezet 
door het Israëlische leger in Operatie Litani. Dit werd door de inter-nationale 
gemeenschap als een verdere verslechtering van de situatie in het Midden-
Oosten gezien. Resolutie 425 van de Veiligheidsraad stelt expliciet het belang van 
het respecteren en herstellen van de soevereiniteit van Libanon vast en eist de 
terugtrekking van het Israëlische leger. Om dit te bewerkstelligen moet een VN-
vredesmacht in Zuid-Libanon worden gestationeerd. In resolutie 426 wordt hiertoe 
definitief besloten. Hierop trokken de Israëlische troepen zich - gedeeltelijk - uit dit 
gebied terug. Een 10 tot 15 km diepe strook langs de grens met Israël werd door 
Israël overgedragen aan ongeregelde Libanese bondgenoten - het Zuid-Libanese 
leger van majoor Haddad - in plaats van aan UNIFIL. Dit was de eerste schending 
van de nog maar net aangenomen resoluties.
Toen Israël in 1982 opnieuw Libanon binnenviel en daarmee de resolutie van de 
Veiligheidsraad schond, werd UNIFIL militair buitenspel gezet.
Nederland leverde van 1979 tot en met 1985 een bijdrage aan de troepenmacht 
met totaal zo'n 9000 man militair personeel. Tijdens de UNIFIL-bijdrage zijn 9 
Nederlandse militairen omgekomen.

In mijn volgende bijdrage zal ik jullie deelgenoot maken van mijn tijd als C-Klasse-I 
bij UNIFIL van mei t/m november 1982.

Hans van de Gender
Commandant Klasse-I van april t/m november 1982 te Haris.
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 
Veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met hun vragen terecht 
kunnen. Het telefoonnummer van het Veteranenloket is 088 – 334 00 00. De 
verenigingen, ook de UNIFIL Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsonder-
steuning. Maatjes onder elkaar voor elkaar, voor een luisterend oor en kame-
raadschappelijke hulp, Nuldelijnsondersteuning is een project van het Vetera-
nenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

Hieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL Vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je 
verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op. 

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686
Erik  van Till  Ingen  06-57277057
Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658
Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536
Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692
Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856
Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477
Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753
Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236
Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516
Ico  Jongerden  Overijssel  06-84426710
Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886
Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886
Léon Heber  Limburg/België 06-53893297
Klaas  Zijlstra  Friesland  06-18696884
Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142
Marcel ter Voert  Geldeland/Overijssel 06-14063223
Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939

07-09-19 Oosterbeek  Airbornetocht    09:00 uur UMG

07-09-19 Roermond  Herdenking monument vredesoperaties 10:00 uur -

-  Bovensmilde  3e Libanon ontmoetingsdag  11:00 uur Joop

07-09-19 Drachten  Veteranendag    11:00 uur -

18-09-19 Eindhoven  Fakkeldefilié    -  Jos

17-09-19 Den Haag  Erecouloir Prinsjesdag   -  Joop

28-09-19 Breda   Grote Unifil Reünie   11:00 uur Hans&Sjaak

-  -   Lokale veteranen dag   -  Joop

-  Doetinchem/Apeldoorn Libanon ontmoetingsdag   11:00 uur Joop

Jaarplanning

Op deze kalender staan niet vermeld alle gastlessen op de basisscholen. Deze worden individueel gepland. Daarnaast zijn 
er nog lopende aanvragen van diverse gemeenten. Wanneer deze definitief zijn worden ze in de NUV agenda en op FB  
geplaatst. In de NUV agenda vindt u alle detaliinformatie die voorhanden is van deze activiteit. 
  
De NUV heeft een actieve wandelgroep die vele malen per jaar aan allerlei evenementen meedoet. Deze agenda wordt apart 
door de wandelgroep bijgehouden.    
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